
 

 

 

 

 

Dit jaar steunen we 
 
 
 
 
 
Dit jaar staat de gezinskilometer in het teken van twee goede doelen, eentje voor Jan en eentje voor Mieke.  
We willen de opbrengst schenken aan het CPZ (centrum ter preventie van zelfdoding) én het fonds voor onderzoek 
naar de ziekte van Kahler van de KU Leuven. 

  

  

  

 

Na de opwarming lopen de kangoeroes als eerste onder begeleiding van de trainers. Daarna zijn de ouders 

verantwoordelijk en kunnen kangoeroes die dat willen nog deelnemen aan de gezinskilometer als gezin. 

 

 

Inschrijvingsstrookje gezinskilometer 

Alternatief gezin/gezin/niet-complete groep (omcirkel) 
 
Groepsnaam/ Familienaam……………………………………….… 
 
Namen van de deelnemers: 
100m: ……………………………………………….leeftijd:……….  
200m: ……………………………………………….leeftijd:……….   
300m: ……………………………………………….leeftijd:……….   
400m: ……………………………………………….leeftijd:……….  
 

totaal:…….….  
 
 

Bezorg dit briefje snel aan je trainer! 
 

*inschrijven kan ook nog ter plaatse 

Deelnemen is gratis. De club sponsort elke deelnemende ploeg, de 

opbrengst van de drank en de inhoud van de pot met vrije gift gaan 

integraal naar de goede doelen. 

 

Gezinskilometer   Woensdag 29 juni om 18.45u.    

 Loop met je gezin, familie, vrienden,… samen 1 KM voor het  goede doel. 

Getrainden, recreanten, sympathisanten, iedereen welkom! 

 

 

 

= 1km 

 Muzikale opwarming 

 Zomerbar 


